
   
         

Dienaressen van de heilige Geest van de 

altijddurende aanbidding 
 

 

Beste vrienden, 

Voor de meesten van u is de vakantietijd voorbij. Het nieuwe schooljaar begint en het 
gewone dagelijkse leven gaat weer verder. 

In deze maand zien we opnieuw op naar onze hemelse moeder Maria, nu wij weer het feest 
gaan vieren van haar tenhemelopneming. Aan Maria heeft de Heer datgene gedaan, waar 
wij nog gelovend naar mogen uitzien. Dit geheim van ons geloof geeft ons daarom troost en 
bemoediging, wanneer de last en de moeilijkheden van dit leven ons zwaar vallen. Dan 
mogen we hopen en vertrouwen dat Maria onze zorgen en noden met ons meevoelt en ons 
wil bijstaan met haar moederlijke voorspraak bij haar Zoon. 

Ook onze Kerk verkeert in een moeilijke periode. Het antwoord van de Kerk daarop is liefde 
te zijn. Alleen liefde is geloofwaardig en brengt tot eenheid. Het is Maria die ons voorgaat, 
die ons de weg wijst door haar dienende, vertrouwende en zichzelf-gevende liefde. 

'Doe maar wat Hij u zeggen zal'. Zo leert zij ons naar Jezus te luisteren en erop te 
vertrouwen dat Hij ons zal helpen, zoals op de bruiloft van Kana. (Joh. 2)  

In dit vertrouwen bevelen wij bij haar al uw intenties en zorgen aan, vooral in de novenen 
rondom haar feestdagen in de komende maanden:  

15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.  

8 september: Maria Geboorte. 



            

15 augustus: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.  

8 september: Maria Geboorte. 

15 september: Maria, Moeder van Smarten. 

In oktober, de rozenkransmaand, gaan we daarmee verder. Sluit u gerust al uw zorgen en 

intenties daarbij in. U mag ze ons ook meedelen. 

In groot vertrouwen op haar voorspraak, wensen wij u haar moederlijke zegen toe. 

Met hartelijke groet, 

De zusters van het Cenakel, Utrecht  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees gegroet, Maria, 

Moeder van Jezus, 

Moeder en model van Zijn Kerk. 

Wees gegroet, 

Bron van genade en barmhartigheid, 

Model van alle zuiverheid. 

Wees gegroet, 

Vreugde in alle droefheid, 

Overwinning in de strijd, 

Hoop in de beproeving, 

Enige weg naar Jezus. 

Toon ons de Vader, 

Dat is ons genoeg (Joh 14, 8)  

Toon u een moeder, dat is ons genoeg. 

Kardinaal Frans van Thuan 
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