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Beste Vrienden, 

 

  

 

Dit zijn de woorden van Paulus die de Kerk ieder jaar opnieuw leest op Aswoensdag bij het begin van 

de Veertigdagentijd. Tijdens de Veertigdagentijd wil de kerk zich op bijzondere wijze verenigen met 

Christus, die, gedreven door de heilige Geest, zijn messiaanse zending aanving met naar de woestijn te 

gaan alwaar Hij veertig dagen en veertig nachten vastte. 

De Veertigdagentijd helpt christenen om dieper door te dringen in dit "geheim dat van eeuwigheid 

verborgen was" (Ef. 3, 9). Zij brengt hen in contact met het woord van de levende God en spoort hen 

aan om zich los te maken van hun zelfzuchtigheid om de verlossende werking van de heilige Geest te 

kunnen ontvangen. 

Christus, de Heilige, hoewel volmaakt vrij van zonde, was bereid onze zonden op zich te nemen. Hij 

aanvaardde dit om ons te verlossen; Hij was bereid de last van onze zonden te dragen om de van de 

Vader ontvangen zending te vervullen, die - zo schrijft de Evangelist Johannes - "zoveel van de wereld 

heeft gehouden dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft ... 

eeuwig leven bezit" (Joh. 3, 16). 

De genade van het Jubeljaar zet ons in de eerste plaats aan om ons persoonlijke geloof te vernieuwen.  

In het midden van de vastentijd wijst de liturgie ons op de Hl. Jozef als een voorbeeld om te volgen en 

een beschermer om aan te roepen. Voor ons is de Hl. Jozef op de eerste plaats een voorbeeld van 

geloof. Zijn leven was geheel toegewijd  aan zijn echtgenote Moeder Maria en haar goddelijke zoon.  

DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST 

VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIDDING 

  

  

"Wij smeken u in Christus' naam: laat u met God verzoenen! 
" (2 Kor. 5, 20). 



Moge Sint Jozef, op wie zo vele Christenen hun vertrouwen stellen ons altijd leiden in de voetstappen 

van Gods familie.  Moge Maria en Jozef onze gebeden verhoren en onze voorsprekers zijn. 

Uit de homilie van de H. Paus Joh. Paulus II in het jaar 2000.  

Beste Vrienden, 

Voor de feestdagen: 19 maart: de heilige Jozef, 25 maart: Maria boodschap en voor Pasen, 

20 april houden wij weer onze novenen voor de grote noden van Kerk en wereld. We nodigen 

u uit met ons mee te bidden. U kunt er gerust uw persoonlijke intenties bij insluiten. 

Van harte een gezegende Veertigdagentijd als voorbereiding op een 

 

 

De zusters van het Cenakel in Utrecht  

Gebed tot Maria en Jozef 

    voor onze gezinnen 

 

Maria, moeder van de Heer 

en moeder van de Kerk, 

waak over onze gezinnen,  

vooral voor hen die het moeilijk hebben.  

Sta hen bij  

met uw moederlijke liefde en bescherming,  

opdat zij weerstand kunnen bieden  

aan alles wat het gezin  

in deze tijd 

zou kunnen ondermijnen. 

Heilige Jozef,  

hoofd van het heilig huisgezin in Nazareth,  

wil alle christelijke gezinnen helpen 

om overal in de wereld  

een levend beeld te zijn  

van de liefde van God.  

Amen. 
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