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VE E R TI GD A G E NTI JD  2024  
 

Beste vrienden, 

De heilige vader, Paus Franciscus heeft besloten dat 2025 
een jubileumjaar zal zijn, iets wat elke 25 jaar gebeurt. 
Het thema is ‘pelgrims van hoop.’ Als voorbereiding op 
dit grote Jubileum is het goed dat we één van de vele 
boodschappen van paus Johannes Paulus II over de 
veertigdagentijd, opnieuw lezen en overwegen: 
Wederom staat de veertigdagentijd voor de deur. Dit 
jaar wil ik, ter overdenking van alle gelovigen, woorden 
voorstellen die geïnspireerd zijn door het Evangelie van 
Matteüs: "Kom, gezegende van mijn Vader, want ik was 
vreemdeling en u hebt mij opgenomen!" (vergl. Mt. 25: 
34-36). Iedere christen voelt zich geroepen om de pijn en 
moeilijkheden te delen van de 'ander' in wie God zelf 
verborgen is. Hoeveel mensen zijn er helaas die 
ontworteld zijn uit de sfeer van menselijke warmte en 
welkom. Dit komt ten diepste tot uiting in het probleem 
van miljoenen vluchtelingen en migranten, in het 
fenomeen van raciale onverdraagzaamheid en 
intolerantie jegens de  persoon wiens enige "fout" een 
zoektocht naar werk en betere levensomstandigheden 
is. Ik spoor elke christen aan om in deze veertigdagentijd 
zijn persoonlijke bekering te bewijzen door een concreet  

teken van liefde voor hen in nood, door in deze persoon 

 

Laten we ons tot de Vader wenden en Hem om de 

genezing en kracht vragen die we deze Vastentijd nodig 

hebben: 

- dat deze vastentijd een tijd van meer gebed en vurige 
toewijding zal zijn voor ons en voor de hele Kerk. 

- dat deze dagen van de vasten gekenmerkt zullen 
worden door serieuze inspanningen om vrede te 
bewerkstelligen over de hele wereld. 

 - dat we deze vastentijd genereus zullen zijn in het 
geven van aalmoezen, en aandacht zullen schenken 
aan de armen. 

- dat God alle verbroken relaties in ons leven zal 
herstellen en ons barmhartig, mild en 
vergevingsgezind zal maken. 

Liefdevolle Vader, laten wij u te allen tijde danken, terwijl 

wij u vragen onze viering van de vastentijd te zegenen, 

zodat wij als uw geheiligde kinderen zullen leven. Door 

Christus, onze Heer. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het gelaat van Christus te herkennen, alsof het bijna van 
aangezicht tot aangezicht is: "Ik was vreemdeling en je 
hebt me verwelkomd". Als gevolg van deze inzet zal voor 
veel mensen het licht van de hoop weer ontbranden. In 
het mysterie van de dood en verrijzenis van Christus zien 
we licht voor ieder mens. Deze Veertigdagenboodschap 
is een uitnodiging om onze ogen te openen voor de 
armoede van velen. Daarom wens ik dat deze 
Veertigdagentijd een instrument van zijn liefde mag zijn 
in dienst van onze broeder in nood.  
(Boodschap van Johannes Paulus II voor de Veertigdagentijd 
1998) 

Beste vrienden, van harte wensen wij u een gezegende 
veertigdagentijd. Met Gods hulp willen wij proberen dit 
waar te maken en zo onze broeders en zusters, ja alle 
mensen te dienen. 

Met dit hernieuwde voornemen gaan wij vol vertrouwen 
de veertigdagentijd in.  

Voor de feestdagen: 19 maart: de h. Jozef; 25 maart: 
Maria boodschap, (dit jaar wordt dit feest gevierd op 8 
april) en voor Pasen 31 maart,  houden wij weer onze 
novenen voor de grote noden van Kerk en wereld. Ook 
uw intenties worden daarin opgenomen. U mag ze ons 
ook gerust laten weten. 

 Bidt u weer met ons mee? Wij wensen u van harte een 
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